
Lien Lepel en Victor Vork 

 

Ik vertel je nu een roddel van Lien Lepel uit de la 

Zij is smoorverliefd op Victor Vork, ze houden van elkaar 

Maar ze liggen vaak gescheiden ieder naast een eigen bord 

Daarom denk ik dat het met die Victor eigenlijk niets wordt 

 

Refrein 

’t Is echte liefde dat kun je wel zien, want ze kijken elkaar altijd zo glimmend aan 

En na het diner rondom tien, zijn ze dicht bij elkaar in de afwasmachien 

 

O, het klinkt misschien voor jou wel onbegrijpelijk en gek 

Maar zo gaat dat eenmaal in families met een groot bestek 

Heus ik zie vaak geen verschillen, lepels lijken op elkaar 

Toch vindt Victor Vork zijn Lientje Lepel, is de liefde daar. 

 

Refrein 

 

Nee, ze scheppen echt niet op, hoe diep hun liefde nu wel zit 

Ook al is het eten soms te koud, of is het te verhit 

En als zij zachtjes gaan kussen, hoor je slechts een zachte tik 

“Niet zo schrokken”, hoor je Victor zeggen, “straks krijg je de hik.” 

 


